Liturgie
voor de gezamenlijke avonddienst op Avondmaalszondag 14
december 2025, in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang

19.00 uur.
Voorganger: Ds. Nick de Graaf
Ouderling van dienst: Hans Bosch
Organist: Bram Jaspers

Welkom en Mededelingen namens kerkenraden

Lied: Gezang 118:1

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Stil gebed, Votum en Groet
Geloofsbelijdenis

Lied: Gezang 118:2

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.



O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Inleidende woorden op de viering

In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: Doet
dit tot zijn gedachtenis, willen wij nu gedenken dat Hij door de
Vader in deze wereld gezonden is, niet opdat Hij de wereld zou
veroordelen, maar opdat Hij haar zou behouden. Hij, de goede
herder, heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld. Hij werd
gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare
smaadheden, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden.
Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij zouden
worden vrijgesproken. Hij heeft de vloek van ons op zich geladen,
opdat Hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich aan het
kruishout vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst
der hel, met lichaam en ziel, toen Hij met luide stem riep: Mijn
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, opdat wij door God
aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden.
En ten laatste heeft Hij in zijn offerdood het nieuwe en eeuwige
verbond der verzoening besloten, toen Hij zei: Het is volbracht.
Opdat wij nu vast zouden geloven in zijn hartelijke liefde en
overwinnende trouw, heeft Christus ons het Avondmaal gegeven.
Daarom nam Hij in de nacht voor zijn sterven het brood, dankte,
brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: Neemt, eet, dit is mijn
lichaam. En hij nam de drinkbeker, zei dank en sprak: drinkt allen
daaruit, want dit is het bloed van mijn Verbond, dat voor velen
vergoten wordt tot vergeving van zonden. Alzo betuigt en
verzegelt ons het heilig Avondmaal, dat het eenmaal volbrachte
offer van Christus de enige grond is van onze hoop. Want in zijn
dood heeft Christus de toorn van God tegen de zonde
weggedragen en heeft Hij ons de levendmakende Geest
verworven. Door deze Geest mogen wij met Hem waarachtige



gemeenschap hebben. Door dezelfde Geest worden wij ook met
elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke
liefde verbonden, zoals de apostel spreekt: Eén brood is het, zo
zijn wij velen één lichaam. Deze eenheid zullen wij niet alleen met
woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen.
Daarenboven mogen wij bij het aanzitten aan dit Avondmaal met
groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus
en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods
Koninkrijk, wanneer God zal zijn alles in allen.

Lied: WKL 102: 1 en 2

1. Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

2. Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood

geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood
nieuwe vrede zal er dagen

liefde straalt als morgenrood.

Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging en Gebed om de opening van het Woord



Lied: Psalm 116:6

6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven

en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Schriftlezing: Psalm 103
Loflied op Gods genade

[1] Een psalm van David.

Loof de HEERE, mijn ziel,

en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
[2] Loof de HEERE, mijn ziel,

en vergeet niet een van Zijn weldaden.

[3] Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,
[4] Die uw leven verlost van het verderf,

(HSV)

Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

[5] Die uw mond verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

[6] De HEERE doet rechtvaardige daden
en recht aan alle onderdrukten.

[7] Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,

aan de nakomelingen van Israél Zijn daden.
[8] Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.



[?] Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.

[10] Hij doet ons niet naar onze zonden

en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

[11] Want zo hoog de hemel is boven de aarde,

zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
[12] Zo ver het oosten is van het westen,

zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

[13] Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

[14] Want Hij weet wat voor maaksel wij zijn

en blijft bedenken dat wij stof zijn.

[15] De sterveling - zijn dagen zijn als het gras,

als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

[16] Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.

[17] Maar de goedertierenheid van de HEERE

is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,
[18] voor wie Zijn verbond in acht nemen

en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.

[19] De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,

Zijn Koninkrijk heerst over alles.

[20] Loof de HEERE, u, Zijn engelen,

sterke helden, die Zijn woord uitvoeren,
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.
[21] Loof de HEERE, al Zijn legermachten,
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.



[22] Loof de HEERE, al Zijn werken,
op alle plaatsen van Zijn heerschappij.

Loof de HEERE, mijn ziel!

Thema: Dankzeggen met Psalm 103. Over goed spreken over
God, onze vergankelijkheid en een kosmische lofprijzing

Verkondiging (deel 1)

Lied: NLB 103:1,2en 3

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,

dat uw bestaan, met glorie begenadigd,

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israél zijn zegen uitgestort.

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.



Verkonding (deel 2)

Lied: OB Psalm 103: 8 en 9

8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

Gelijk een bloem, die op het veld verheven,

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teér;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

9. Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,

Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Verkondiging (deel 3)

Lied: NLB 103c:5

5. Engelen, zing ja en amen

met de koning ocog in oog!

Zon en maan, buig u tezamen

en gij sterren hemelhoog!

Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

Inzameling van de Gaven
Gebeden

Lied: NLB 103e: alleen refrein



Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Wegzending en Zegen



