Liturgie
voor de gezamenlijke dienst op Goede Vrijdagochtend, om
9.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Den Ham.

Voorganger: Ds. N.H. de Graaf

Lied: Psalm 22:1

1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij

en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,

en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?

Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,

maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Welkom en Mededelingen

Lied: Psalm 22:3

3. Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.

Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,

al die mij smaden.

Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:

"Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
Hij zal u redden naar zijn welbehagen”,

zo klinkt hun spot.

Stil gebed, Votum en Groet



Lied: Gezang 177:1,2

1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,

de zonde dragen.

Belijdenis: Heidelbergse Catechismus Zondag 15
Vraag 37: Wat verstaat u onder het woordje geleden?
Antwoord: Dat Hij, tijdens heel zijn leven op aarde, maar in
het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de
zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel
gedragen heeft, om met zijn lijden, als met het enige
zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige
veroordeling te verlossen en voor ons de genade van God,
de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven.

Vraag 38: Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus
geleden?

Antwoord: Om ons, doordat Hij onschuldig onder de
wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het
strenge oordeel van God, dat ons treffen zou.

Vraag 39: Betekent het iets meer dat Hij gekruisigd is, dan dat
Hij op een andere wijze gestorven zou zijn?

Antwoord: Ja, want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vloek
die op mij lag, op zich geladen heeft, want de dood aan het
kruis was door God vervloekt.



Lied: Psalm 69:1,4

1. Red mij, o God, het water stijgt en stijgt,
ik heb geen vaste grond onder de voeten.
Zal ik dan in het niet verzinken moeten,

in het moeras des doods, waar alles zwijgt?
Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf.
Voortdurend heb ik naar U uitgekeken.

Het diepe water wordt mij tot een graf,
mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken.

4. Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,

hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;

ik smeek U om een stonde van genade,

ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.

Houd mij dan vast en wees mij toegedaan,
antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,

laat mij niet door het water overstelpen.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting
met de Heilige Geest

Schriftlezing: Markus 15:21-41 en Hebreeén 10:19-22
Markus 15:21-41 (HSV)

[21] En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene,
die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat
hij Zijn kruis droeg.

[22] En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is
vertaald: Schedelplaats.

[23] En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken,
maar Hij nam die niet.



[24] En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn
kleren: door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan
nemen zou.

[25] En het was het derde uur en zij kruisigden Hem.

[26] En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem
geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.

[27] En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan
Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde.

[28] En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En
Hij is onder de misdadigers gerekend.

[29] En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun
hoofd en zeiden: Ha! U Die de tempel afbreekt en in drie
dagen opbouwt,

[30] verlos Uzelf en kom van het kruis af!

[31] En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de
schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij
verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.

[32] Laat de Christus, de Koning van Israél, nu van het kruis
afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met
Hem gekruisigd waren, smaadden Hem.

[33] En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis
over heel de aarde, tot het negende uur toe.

[34] En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOI,
ELOI, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn
God, waarom hebt U Mij verlaten?

[35] En sommigen van hen die daarbij stonden en dit
hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia.

[36] En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn,
stak die op een rietstok en gaf Hem te drinken, en hij zei:
Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen.
[37] En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.

[38] En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeén,
van boven tot beneden.



[39] En de hoofdman over honderd die daarbij stond,
tegenover Hem, en zag dat Hij zo roepend de geest gegeven
had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!

[40] En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken:;
onder hen waren ook Maria Magdalena, en Maria, de moeder
van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome,

[41] die, ook toen Hij in Galilea was, Hem gevolgd waren en
gediend hadden, en veel andere vrouwen die met Hem naar
Jeruzalem opgegaan waren.

Hebreeén 10:19-22

[19] Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

[20] langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft
ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees,

[21] en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van
God,

[22] laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in
volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van
een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein
water.

Lied: Psalm 31:2,4

2. Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,
snel mij te hulp, o God,

maak niet uw knecht ten spot.

De vijand dreigt en legt zijn lagen,

wees mij dan, Gij geduchte,

een burcht om in te vluchten.

4. In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.



Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

Verkondiging

Tekst: Markus 15:38 (HSV)
[38] En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeén,
van boven tot beneden.

Lied: Gezang 189

1. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,

waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?

2. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,

mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,

en zijn sterven zaligt mij.

3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.
Zou ik dan in droeve dagen
troost'loos klagen?

Als ik naar zijn kruis mij richt,

valt mijn eigen last mij licht.

4. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.

Laat mij dan in vreugd en pijn



met U in gemeenschap zijn.
Gebeden
Inzameling van de Gaven

Lied: Gezang 192:1,2,5

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;

ik wil om U zijn zonder trots,

ik acht verlies wat ik verwiertf.

2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijn Heren Christus dood.
Al wat ik anders noemen zou

is niets bij dit mysterie groot.

5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.

Ik ben gestorven, maar voor goed

van heel de dode wereld vrij.

Wegzending en Zegen (gesproken amen)

Kerk in stilte verlaten



