
 

 

Liturgie  
voor de ochtenddienst op Avondmaalszondag 17 maart 2023,  
aanvang 19.00 uur in de Hervormde Gemeente te Den Ham 

 
Voorganger:   Ds. N.H. de Graaf 
Ouderling van dienst:  Jan Ruiterkamp 
Organist:    Henk Dubbink 
 
 
Welkom en Mededelingen namens kerkenraad 
 
Lied: Psalm 43: 1 en 3 
1. O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 
 
3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Lied: Gezang 182:1 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 



 

 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kinderen naar nevendienst 
 
Schriftlezing: Jesaja 53:7 (HSV) en Markus 15:1-15 (HSV) 
[7] Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, 
maar Hij deed Zijn mond niet open. 
Als een lam werd Hij ter slachting geleid; 
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, 
zo deed Hij Zijn mond niet open. 
 
[1] En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de 
oudsten en schriftgeleerden en heel de Raad, en nadat zij Jezus gebonden 
hadden, brachten zij Hem weg en leverden zij Hem over aan Pilatus. 
[2] En Pilatus vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? En Hij 
antwoordde hem en zei: U zegt het. 
[3] En de overpriesters beschuldigden Hem van veel dingen, maar Hij 
antwoordde niets. 
[4] En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag en zei: Antwoordt U niet? 
Zie, hoeveel zij tegen U getuigen! 
[5] Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich 
verwonderde. 
[6] Nu liet hij op een feest één gevangene voor hen los, wie zij maar 
wensten. 
[7] En er was er een, die Barabbas heette, die gevangenzat met 
medeoproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. 
[8] En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij 
altijd voor hen gedaan had. 
[9] En Pilatus antwoordde hun: Wilt u dat ik de Koning van de Joden voor 
u loslaat? 
[10] Want hij wist dat de overpriesters Hem uit afgunst overgeleverd 
hadden. 
[11] Maar de overpriesters hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas 
voor hen zou loslaten. 



 

 

[12] En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Wat wilt u dan dat 
ik met Hem doen zal Die u de Koning van de Joden noemt? 
[13] En zij riepen opnieuw: Kruisig Hem! 
[14] Maar Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? 
En zij riepen nog harder: Kruisig Hem! 
[15] Pilatus nu wilde de menigte tevredenstellen en liet Barabbas voor 
hen los; en hij leverde Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om 
gekruisigd te worden. 
 
Lied: NLB 558:1,6,10 / Gezang 178:1,6,10 
1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
6. Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 
10. Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 
Verkondiging: ‘Held of lafaard’ 
 
Tekst: Markus 15:15 
[15] Pilatus nu wilde de menigte tevredenstellen en liet Barabbas voor 
hen los; en hij leverde Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om 
gekruisigd te worden. 
 
Lied: Psalm 33: 6 en 8 
6. Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde, 
geen legermacht behoudt het veld. 
God zal de nederlaag bereiden 
aan hen die bouwen op geweld. 



 

 

Zij die zich vermeten, 
hoog te paard gezeten, 
bijten in het zand. 
Nederlaag en zege 
zijn alleen gelegen 
in des Heren hand. 
 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Lezing van het avondmaalsformulier 
In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: Doet dit tot 
mijn gedachtenis, willen wij nu gedenken dat Hij door de Vader in deze 
wereld gezonden is, niet opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar 
opdat Hij haar zou behouden. Hij, de goede Herder, heeft zijn leven voor 
zijn schapen gesteld. Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Hij 
leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmermeer te schande zouden 
worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij zouden 
worden vrijgesproken. Hij heeft de vloek van ons op zich geladen, opdat 
Hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich aan het kruishout 
vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met 
lichaam en ziel, toen Hij met luider stem riep: Mijn God, mijn God, 
waarom heeft Gij mij verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit 
meer door Hem verlaten zouden worden. En ten laatste heeft Hij in zijn 
offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening besloten, toen 
Hij zeide: Het is volbracht.  

Opdat wij nu vast zouden geloven in zijn hartelijke liefde en 
overwinnende trouw, heeft Christus ons het Avondmaal gegeven. 



 

 

Daarom nam Hij in de nacht voor zijn sterven het brood, dankte, brak het, 
gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt eet, dit is mijn lichaam. En hij 
nam de drinkbeker, zeide drank en sprak: Drinkt allen daaruit, want dit is 
het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving 
van zonden. Alzo betuigt en verzegelt ons het heilig Avondmaal, dat het 
eenmaal volbrachte offer van Christus de enige grond is van onze hoop. 
Want in zijn dood heeft Christus de toorn van God tegen de zonde 
weggedragen en heeft Hij ons de levendmakende Geest verworven. Door 
deze Geest mogen wij met Hem waarachtige gemeenschap hebben. Door 
dezelfde Geest worden wij ook met elkander als lidmaten van één 
lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden, zoals de apostel 
spreekt: Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Deze eenheid 
zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens 
elkander bewijzen. Daarenboven mogen wij bij het aanzitten aan die 
Avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus 
Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods 
Koninkrijk, wanneer God zal zijn alles in allen.  

Enige mededelingen m.b.t. de viering 
 
Klaarmaken van de tafel tijdens lied: Psalm 116:1,2 en 3 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
Onze Vader 



 

 

 
Instellingswoorden 
 
Nodiging 
 
Gemeenschap van brood en wijn, afgewisseld met lied: Psalm 116:6,7 en 
8 
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
7. De dood van een die Hem is toegewijd 
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder, 
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder. 
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 
 
8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
Kindermoment 
 
Gebeden 
 
Lied: Psalm 103c: 1 en 4 
1. Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
4. Snel vergaan de mensenkinderen 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 



 

 

steeds dezelfde sterke held! 
Loof de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
 
Wegzending en Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


