Liturgie
voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 14 april om
19.00 uur in de Hervormde Kerk te Den Ham

Voorganger: Ds. G. de Goeijen
Organist: Bram Jaspers

Lied voor de dienst: OB Psalm 56: 5

5. lk roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord;

ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.

'k Vertrouw op God door gene vrees gestoord,
wat sterv'ling zou mij schenden?

Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden

mij bijstand boodt en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,

door ijver aangespoord.

Welkom en mededelingen

Lied: Weerklank 285 (= Opw. 245)
1. Hier in uw heiligdom,

dicht bij de troon,

vraagt uw aanwezigheid

ons stil te zijn.

Zo komen wij tot U,

met heilig ontzag,

als uw Geest ons trekt tot U.

2. Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid

dat wij geborgen

in uw liefde zijn,

staan wij vrijmoedig hier

en antwoordt ons hart

op de roepstem van uw Geest.



3. Heer, ik wil horen

uw zachte stem.

Laat and're stemmen

In mij zwijgen.

Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht

van uw aangezicht zal zien.

Stil gebed, Votum en Groet
Geloofsbelijdenis

Lied: Weerklank 386: 1,2 en 3

1. Uit heel de wereld, alle oorden,
uit heel het menselijk geslacht

tot eeuwig leven uitverkoren

wordt een gemeente saamgebracht
door Jezus Zelf, één Heil'ge kerk,
de vrucht van zijn verlossingswerk.

2. De Herder brengt zijn schapen samen,
vergadert door zijn Geest en Woord

één kudde, dragende zijn namen,

die Hem voor eeuwig toebehoort,

één kerk die zo onmeetbaar rijk

op weg is naar zijn Koninkrijk.

3. Zijn kerk is er van alle tijden,

een kerk die rijk is geschakeerd,

die hier op aarde nog moet strijden,
maar in de hemel triomfeert,

een kerk waarvan ik bovenal

een levend lidmaat blijven zal.

Gebed



Schriftlezingen: Matteus 24: 3-14, Hebr.6:4-6 en 10:24-39
(NBV21)

[3] Op de Olijtberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich
heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons,
wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen
we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’
[4] Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidkt.
[5] Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en
zeggen: "lk ben de messias,” en ze zullen veel mensen
misleiden. [6] Jullie zullen berichten horen over oorlog en
oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen
moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet
gekomen. [7] Het ene volk zal tegen het andere ten strijde
trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal
zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen
plaatsvinden: [8] dat alles is het begin van de weeén. [?] Dan
zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door
alle volken worden gehaat omwille van mijn naam.[10] Velen
zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar uitleveren en elkaar
haten. [11] Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen
zullen misleiden. [12] En doordat de wetteloosheid toeneemt,
zal bij velen de liefde bekoelen. [13] Maar wie standhoudt tot
het einde, zal worden gered.[14] Pas als het goede nieuws
van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als
getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

[4] Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft
van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige
Geest, [5] wie het weldadig woord van God en de kracht van
de komende wereld ervaren heeft [6] en vervolgens afvallig is
geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd,
omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw
kruisigt en aan bespotting blootstelt.

[24] Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde
en goede daden, [25] en in plaats van weg te blijven van onze



samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist
bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn
komst ziet naderen.

[26] Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we
de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor
de zonden meer mogelijk, [27] en kunnen we niet anders dan
huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de
tegenstanders gretig zal verslinden. [28] Voor wie de wet van
Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten
minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen,
moet hij sterven. [29] Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet
zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed
van het verbond ontheiligt - terwijl hij erdoor geheiligd is - en
de Geest van de genade veracht? [30] We kennen immers
degene die gezegd heeft: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen,
Ik zal vergelden, en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.
[31] Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de
levende God!

[32] Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht
beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt
standgehouden: [33] enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en
verdrukking te verduren, anderzijds was u solidair met hen die
hetzelfde moesten doormaken. [34] U hebt meegeleefd met
de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen
beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de
wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor
uzelf. [35] Geef die onbeschroomdheid dus niet op, u zult er
rijk voor worden beloond. [36] Blijf juist volharden, want als u
de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. [37]
Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt Hij die komen zal,
Hij blijft niet lang meer weg, [38] en dan zullen mijn
rechtvaardigen leven door hun geloof, maar ook: 'Wie
terugdeinst ben |k niet langer welgezind.’ [39] Wij echter
behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder
gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.



Lezing Dordtse Leerregels V,9/11/12/14

Hoofdstuk V.9

Gelovigen hebben zekerheid over hun volharding

De ware gelovigen kunnen er zelf zeker van zijn dat ze als
uitverkorenen bewaard worden voor de zaligheid en dat ze
zullen volharden in het geloof. Zij zijn daar ook zeker van
naarmate zij vast geloven dat zij ware, levende leden van de
kerk zijn en altijd zullen blijven en dat zij vergeving van
zonden en het eeuwige leven hebben.

Hoofdstuk 5.11

Door twijfel of verzoeking kan de zekerheid soms afwezig zijn
Ondertussen getuigt de Schrift ervan dat de gelovigen in dit
leven tegen allerlei twijfels van het vlees te strijden hebben.
Als ze daardoor in zware aanvechting verkeren, voelen zij dit
volle geloofsvertrouwen en deze zekerheid van de volharding
niet altijd. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat niet
toe dat ze verzocht worden boven hun vermogen. Hij geeft
met de verzoeking ook de uitkomst en wekt dan in hen
opnieuw de zekerheid dat ze door de Heilige Geest zullen
volharden.

Hoofdstuk 5.12

Verzekerd zijn van de volharding geeft een toegewijd leven
Het is echter beslist niet zo dat de ware gelovigen
hoogmoedig en zondig en zorgeloos tegenover de zonde
zouden worden omdat ze er zeker van zijn dat ze zullen
volharden in het geloof. Integendeel, hun zekerheid is een
ware bron van nederigheid en kinderlijke eerbied, van ware
godsvrucht en volharding in alle strijd, van vurige gebeden en
standvastigheid in het kruisdragen, van het belijden van de
waarheid en van een bestendige blijdschap in God. Het
overdenken van de weldaad van deze zekerheid is voor hen
een aansporing om zich voortdurend ernstig te oefenen in
dankbaarheid en in goede werken. Dat blijkt uit de



getuigenissen van de Schrift en uit de voorbeelden van de
heiligen.

Hoofdstuk 5.14

God laat gelovigen volharden door middel van de prediking
en de sacramenten

Zoals het God behaagd heeft Zijn werk van de genade door
de prediking van het Evangelie in ons te beginnen, zo
bewaart, onderhoudt en volbrengt Hij het ook door het horen,
lezen en overdenken ervan en ook door aansporingen,
waarschuwingen, beloften en het gebruik van de heilige
sacramenten.

Lied: Psalm 27: 7

7. O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Verkondiging

Lied: Gezang 441: 6,11 en 12
6. Kunt gij het soms niet harden
en wordt uw weg een kruis,

als dorens u verwarden,

't is toch de weg naar huis!

't Is toch uw weg alleen!

Welaan dan, gaan wij verder
met onze trouwe Herder

door alle diepten heen.



11. Het zal niet lang meer duren,
houdt nog maar even vol!

Het zal niet lang meer duren,
dan zijn wij bij ons doel!

Daar wacht ons lafenis,

als wij met alle vromen

VOOr eeuwig mogen wonen
waar onze Vader is.

12. Wij moesten het maar wagen
'tis wel het wagen waard

om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.

De wereld is te klein!

Komt, gaat met Jezus mede

in alle eeuwigheden!

Het moet toch Jezus zijn!

Avondgebed
Inzameling der gaven

Lied: Gezang 421

1. Zolang als ik op aarde leven zal
mijn koning groot ik ere geven zal,
met woord, met daad, met juichen en gezang.
Hij heeft mij uitgetogen van de val,
geschreven in zijn uitverkoren tal,

dies mijne ziel Hem spelet lof en dank.
Zijn bitter lijden

doet mij verblijden.

Zijn hart is mijn,

het mijn is zijn.

treurigheid wijke,

vrolijkheid blijke,

want Jezus wil,



want Jezus wil mijn Heiland zijn.

2. Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht,
als mijn tong Hem prijzet dag en nacht,
als ik Hem dien als zijn gehoorzaam kind,
de wereld boos mijn spottet en belacht,
maar wederom ik harer niet en acht,

al hare trots die schrijf ik in de wind.

Hoe Hij het voeget,

mij wel genoeget.

Hij maket al

na zijn geval.

Hij is de beste,

de eerst' en de leste,

die ik bemin ,

die ik bemin en minnen zal.

Zegen, beaamd met 3x ‘Amen’



