
Liturgie  
voor de evangelisatiedienst op tweede Pinksterdag  

20 mei 2024, op de Brink (bij slecht weer in ‘De Fontein’), 
aanvang 10.30 uur. 

 
Thema: 

De Geest van Pinksteren raakt jou persoonlijk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:  Ds. Sijtze de Bruine 
M.m.v.:   Gelegenheidsband 
 
 
 



Lied voor de dienst: ‘King of kings’  
In the darkness we were waiting 
Without hope, without light 
'Til from Heaven You came running 
There was mercy in Your eyes 
To fulfill the law and prophets 
To a virgin came the word 
From a throne of endless glory 
To a cradle in the dirt 
 
Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 
 
To reveal the kingdom coming 
And to reconcile the lost 
To redeem the whole creation 
You did not despise the cross 
For even in your suffering 
You saw to the other side 
Knowing this was our salvation 
Jesus for our sake you died 
 
Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 
 
And the morning that You rose 
All of Heaven held its breath 
'Til that stone was moved for good 
For the Lamb had conquered death 
And the dead rose from their tombs 
And the angels stood in awe 
For the souls of all who'd come 



To the Father are restored 
 
And the church of Christ was born 
Then the Spirit lit the flame 
Now this gospel truth of old 
Shall not kneel, shall not faint 
By His blood and in His name 
In His freedom I am free 
For the love of Jesus Christ 
Who has resurrected me 
 
Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 
Praise forever to the King of Kings 
 
Lied voor de dienst: ‘Heilige Geest’ – Reyer 
U bent de Geest van onze God 
De adem van de allerhoogste 
U bent aanwezig onder ons 
U bent hier 
 
U bent de Liefde in persoon 
De stem van waarheid en genade 
U bent het Licht dat in ons woont 
U bent hier 
 
Heilige Geest, 
Vul mijn hart opnieuw 
Levende God 
Ik verlang naar U 
Heilige Geest 
Doe Uw wil in mij 
Vul mijn hart opnieuw 
Vul mijn hart opnieuw 



 
U openbaart de wil van God 
U spreekt en opent onze ogen 
U maakt ons sterker in geloof 
U geeft kracht 
 
U geeft ons Uw bewogenheid 
U geeft ons liefde voor de ander 
U helpt ons zout en licht te zijn 
Voor de wereld 
 
Heilige Geest, 
Vul mijn hart opnieuw 
Levende God 
Ik verlang naar U 
Heilige Geest 
Doe Uw wil in mij 
Vul mijn hart opnieuw 
Vul mijn hart opnieuw   
 
Laat mij branden met Uw vuur 
Branden met Uw vuur 
Stort Uw liefde uit 
En doorstroom mij nu 
 
U bent al wat ik nodig heb 
U bent de Bron van levend water 
Geest van Leven die mij leidt 
U bent de hoop in mij 
 
Opening en welkom door Alida Boessenkool 
 
Gebed door ds. Sijtze de Bruine 
 
 
 



Lied: ‘Laat ons één zijn’ Sela 
Heer, U bent één: El Elohim, 
als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
die er altijd is geweest. 
  
Drieënig God, U maakt ons één, 
als kerk die van vergeving leeft. 
U brengt ons samen, U alleen, 
door de eenheid van de Geest. 
  
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
  
Niemand is minder, niemand meer; 
wij zijn gegeven aan elkaar 
door Jezus Christus onze Heer, 
die ons lief heeft en aanvaardt. 
 
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
 
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
 
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
 



Lied: Opw. 553: ‘Laat het feest zijn in de huizen’  
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Halleluja, Halleluja (8x) 
 
In de bergen, door de dalen:   
hoor ons loflied overal.     
In de hemel en op aarde     
als uw glorie komen zal.   
 
Kindmoment door ds. Sijtze de Bruine 
 
 
 
 
 
 
 



Schriftlezing Handelingen 2: 14 - 28  
[14] Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere 
apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, 
Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden 
en neem ze ter harte. [15] Deze mensen zijn niet dronken, 
zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na 
zonsopgang. [16] Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door 
de profeet Joël: 
[17] “Aan het einde der tijden, zegt God, 
zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. 
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 
jongeren zullen visioenen zien 
en oude mensen dromen dromen. 
[18] Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 
zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, 
zodat ze zullen profeteren. 
[19] Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven 
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en 
rook. 
[20] De zon verandert in duisternis en de maan in bloed 
voordat de dag van de Heer komt, 
groot en ontzagwekkend. 
[21] Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden 
gered.” 
[22] Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is 
door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote 
daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend 
is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. [23] Deze Jezus, 
die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is 
uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en 
doden. [24] God heeft Hem echter tot leven gewekt en de last 
van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn 
macht over Hem niet behouden. [25] David zegt immers over 
Hem: 
“Steeds houd ik de Heer voor ogen, 
Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. 



[26] Daarom verheugt zich mijn hart 
en jubelt mijn tong van blijdschap. 
Vervuld van hoop rust mijn lichaam, 
[27] want U zult mij niet overleveren aan het dodenrijk 
en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding 
overgaan. 
[28] U hebt mij de weg naar het leven getoond, 
uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.” 
 
Verkondiging  
 
Lied: ‘De wind steekt op’ – Sela 
Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest 
ons met zijn kracht bekleden. 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
 
Als U heilig vuur ontsteekt, 
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 



De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
 
Lied: ‘Prijs de Koning’ 
Heer, wij dwaalden in het donker, 
zonder hoop, zonder licht, 
maar U kwam vanuit de hemel; 
vol van liefde was uw blik. 
Om de wet en de profeten 
te vervullen kwam Gods Zoon; 
uit een jonge maagd geboren, 
in een stal, ver van zijn troon. 
 
Refrein: 
Prijs de Vader, Zoon en Geest. 
Prijs de Koning, Drie-in-één; 
God vol glorie, Majesteit. 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 
 
Om het koninkrijk te brengen, 
zocht U wie naar U niet zocht; 
zo hebt U verloren mensen 
door uw kruisdood vrijgekocht. 
U dacht zelfs in al uw lijden 
aan de hoop die vóór U lag; 
want uw dood zou ons bevrijden, 
Jezus, alles is volbracht! 
 
Met de adem ingehouden 
keek de hemel ’s morgens vroeg 
hoe de steen werd weggerold 
en het Lam de dood versloeg. 
Doden kwamen uit hun graven, 
mens en engel stond versteld; 



wie in Hem geloven, juichen, 
door de Vaders macht hersteld. 
 
Zo is Christus’ kerk ontstaan, 
en zijn Geest ontstak de vlam. 
En dit eeuwenoude nieuws 
dooft niet uit, wankelt niet. 
Door zijn bloed en in zijn naam 
ben ik vrij – voor altijd vrij! 
Want, met Jezus opgestaan, 
woont het Leven zelf in mij! 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 
 
Collecte Gods Missie voor Cambodja (Gert-Jan verteld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de collecte – Luisterlied ‘Licht aan’  
Deze dingen wil God graag 
Leer van arme mensen houden 
Neem de lasten van hun schouders 
Open hun gevangenis vandaag 
 
Dan gaat het licht aan 
En God gaat altijd met ons mee 
Hij zal ons horen 
Hij zal ons helpen 
Dan gaat het licht aan 
Om ons heen 



 
Deze dingen wil God graag 
Deel je eten met een ander 
Vul zijn uitgestoken handen 
Zorg dat niemand honger heeft vandaag 
 
Dan gaat het licht aan 
En God gaat altijd met ons mee 
Hij zal ons horen 
Hij zal ons helpen 
Dan gaat het licht aan 
Om ons heen 
 
Dan wordt het dag dan gaan we op weg 
Het goede nieuws reist met ons mee 
Wie ons ontmoet komt tot zijn recht 
Het licht van God schijnt om ons heen 
 
Deze dingen wil God graag 
Geef een thuis aan wie geen huis heeft 
Wees een vriend voor wie alleen leeft 
Zorg dat niemand eenzaam is vandaag 
 
Dan gaat het licht aan 
En God gaat altijd met ons mee 
Hij zal ons horen 
Hij zal ons helpen 
Dan gaat het licht aan 
Om ons heen 
 
Gebed en zegen  
 
 
 
 
 



Zegenlied: ‘Gebed om zegen’  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Na afloop van de dienst speelt de band: ‘Living To Love’ – 
Trinity 
 
Life is a journey everybody makes 
And I'm still chasing my dreams, 
But I keep finding out every step I take 
It's less about the destination, more about the in-between 
 



I'm living to love, loving to live 
Oh, I'm, I'm living to love, loving to live 
Oh, I'm, I'm living to love, living to love 
 
Love my family and make a million friends 
Try to forgive my enemies 
These are the things that matter in the end 
It's all about relationship 
It's all about the you and me 
 
I'm living to love, loving to live 
Oh, I'm, I'm living to love, loving to live 
Oh, I'm, I'm living to love 
A dream come true just can’t compare to the beauty of the 
journey that got me there 
Oh, I'm living to love 
We only ever get one chance at this 
There’s not a single moment that I wanna miss 
 
It’s less about the destination, more about the in-between 
Less about the destination, all about the in-between 
 
I'm living to love, loving to live 
Oh, I'm, I'm living to love, loving to live 
Oh, I'm, I'm 
I'm living to love, loving to live 
Oh, I'm, I'm living to love, loving to live 
Oh, I'm, I'm 
A dream come true just can’t compare to the beauty of the 
journey that got me there 
We only ever get one chance at this 
There’s not a single moment that I wanna miss 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. 
Hartelijk dank voor uw komst! 


